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Beste ouders, liefste leden, 
We zitten ondertussen goed over de helft van het Chirojaar en ons Eetfestijn is ook weer 
achter de rug, wat wil zeggen dat we nu in één rechte lijn richting het Bivak gaan. Maar 
natuurlijk staan er eerst nog een aantal leuke Chirozondagen op het programma. Wij kijken 
alvast uit naar het zachtere lenteweer, inclusief het zonnetje en de vele lachende 
kindergezichtjes tijdens de Chirozondagen!  
Mogen wij van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die is komen eten op ons 
Eetfestijn, die een helpende hand heeft geboden of voor sponsoring/tombola gezorgd heeft, 
van harte bedanken? En natuurlijk niet te vergeten: een grootse dankjewel aan onze 
kookploeg, die voor de heerlijke maaltijden heeft gezorgd! 
Nog een belangrijke datum om zeker te noteren, is zondag 7 mei! Dan gaan we met heel de 
Chiro op uitstap naar het Provinciedomein van Huizingen, waar je allerlei leuke en sportieve 
activiteiten kan doen. Alle praktische info voor deze uitstap wordt via de leiding 
gecommuniceerd naar alle leden en ouders. Laat het dus zeker tijdig (ten laatste tegen 23/04) 
aan de leiding weten indien je zoon/dochter mee wil komen, dan wordt er een plaatsje 
gereserveerd in de auto’s. Indien er ouders zijn die willen rijden om op te gaan of terug te 
komen, laat het ons ook zeker weten! 
Bij deze ook nog onze kampdatum voor dit jaar: ons Bivak zal doorgaan van zondag 23 juli tot 
en met woensdag 2 augustus. In ons volgend boekje, het “Bivakamberke”, zal alle praktische 
info over het kamp verschijnen, alsook de inschrijvingspapieren.  
We willen via dit boekje ook nog eens een oproep naar alle leden doen om op de 
Chirozondagen steeds in Chiro-uniform te verschijnen! Voor de jongste groep, de 
Speelclubbers, is enkel een Chiro T-shirt van onze Chiro verplicht (te koop bij de leiding op 
Chirozondagen). Voor alle andere groepen verwachten we de leden in een driedelig uniform: 
een Chirohemd/pull + T-shirt van onze Chiro + Chirorok/broek/short. Jullie kunnen alle 
Chirokledij terugvinden in De Banier (www.debanier.be). We hebben op onze Chiro ook een 
voorraad tweedehandsuniformen voor een kleiner prijsje liggen. Wie hier interesse in heeft, 
mag dit altijd aan de leiding laten weten.  
Tot slot nog deze oproep: we doen dit jaar met onze Chiro opnieuw mee aan enkele 
spaaracties!  
Door het sparen van de barcodes van Soubry pastaverpakkingen en de flapjes van Joyvalle 
kunnen wij gratis pasta en melk krijgen voor op kamp! Doen jullie mee? Breng alle gespaarde 
barcodes en/of flapjes binnen bij de leiding tegen ten laatste 28 mei!  

    
Heel veel Chirogroetjes, 
Sara en Brent – Groepsleiding 
Joke en Karen – Volwassen Begeleiding 

  

http://www.debanier.be/


Heyyyy lieve Speelclubbertjes!!!! 
 

We zijn weeral eens wat verder in het jaar 
En de paasvakantie staat klaar!  

Hopelijk gaan jullie je dan goed amuseren,  
Maar vooral ook veel bijleren. 

Daarna herbeginnen de Chirozondagen 
Waar jullie hopelijk niet te veel gaan zagen. 

Dan komt de uitstap op 7 mei, 
Jullie zijn toch ook allemaal van de partij? 

We hebben al heel wat leuke dingen beleefd 
En uiteraard dat jullie leiding nog veel gepland 

heeft. 
Wij hopen jullie dus allemaal te zien op bivak, 

Dus maak al maar vast je zak. 
Dat is echter nog niet voor nu, 

Geniet maar eerst van de Paasvakantie, alstu! 
 

Nadien staan wij opnieuw klaar vol pit 
Lieve groetjes - Robert en Britt 

 
 

PS: op de volgende pagina is een mooie kleurplaat, 
Zie maar dat die snel vol kleurtjes staat! 



 

  



Dag beste, leukste, coolste rakwi’s!  
 

Wij hopen dat jullie al een superleuk Chirojaar hebben gehad, maar het is nog niet gedaan. 

We hebben voor jullie dan ook nog een megaleuk rakwi-weekend (24-26 maart) vol met coole 

en zotte spelletjes voorzien! Maar daarna is het nog niet gedaan want dan komen er nog 8 

Chirozondagen aan, waarvan een super leuke uitstap naar het Provinciedomein in Huizingen! 

Dit zal doorgaan zondag 7 mei, dus we hopen dat we jullie allemaal mogen verwachten voor 

deze onvergetelijke dag! Daar gaan we veel leuke activiteiten doen en als kers op de taart is 

er ook een super grote speeltuin waarop we ons gaan amuseren! 
 

Gelukkig is het na zo’n leuk Chirojaar nog niet gedaan! Het hoogtepunt wacht ons op in juli, 

namelijk het BIVAK. 10 dagen vol plezier en fun waar we de gekste dingen gaan doen, zoals 

eten zonder mes en vork of zelfs zonder handen! (Zeg dat maar niet tegen jullie ouders hé, 

sssst 
����). Maar dat is voor op kamp, nu nog eerst genieten van het rakwiweekend waar we 

ons ongetwijfeld heeeel goed gaan amuseren! 
 

Vele dikke knuffels en kussen, 

Iris, Arne en Naini  

 Ps.: Hier zijn allemaal letters onderstreept?? Weet jij welke zin het vormt? 



  



Whassuuuuup Titooooooow’s!! 
 
Dit is alweer het voorlaatste Sikamberke, maar dat betekent niet dat het jaar al 
om is!  
Er komen nog veel zondagen aan, en met dat het wat beter weer gaat worden, 
betekent dat ook dat we wat zottere programma’s zullen doen!  
Zet ook alvast NU in jullie agenda dat jullie 7 mei moeten vrijhouden, 
waaaaaant dan gaan we met de ganse chiro op uitstap :))                                          
(Het briefje over de uitstap volgt nog) 
En uiteraard komt ons fantastische kamp er stillekes aan ook aan!! Het kamp 
gaat door van zondag 23 juli t.e.m. woensdag 2 augustus 
���� 
We zouden kunnen slijmen en zeggen dat jullie écht kei toffe leden zijn en 
blablabla, maar we gaan da briefke hier ni te lang maken, dus voor onze laatste 
boodschap mogen jullie de woordpuzzel hieronder oplossen hehe 
Peace out en dikke kussen!  
Brent & Sara 
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Ladies and ladies, 
De beste periode van het jaar komt er weer aan waaaaant dit Sikamberke kondigt de lente 
aan!!! Natuurlijk betekent dat dus goed weer en heel veel in het zonnetje zitten (en een 
niezende snutterende Willem, want die heeft hooikoorts “Joepie”).  
En de aftelling naar het kamp is dus ook officieel begonnen! 16 Chiro zondagen, 2 festijnen, 
een weekend waar we centjes hebben verdiend voor onze kassa en een dikke leefweek 
hebben we al achter de rug, het is dus al een heel druk jaar geweest, maar wij hebben er 
alvast van genoten. Nu is het belangrijk om vooruit te kijken want er staan nog 6 volledige 
Chiro zondagen en een knaller van een weekend op jullie te wachten! We gaan hier nog alles 
proberen uit te halen wat we er kunnen uithalen om er nog een stevige lap tegen te geven!  
Omdat ik eigenlijk ook geen idee heb of jullie deze briefjes eigenlijk lezen steek ik er toch nog 
een kleine opdracht in. Tegen de volgende zondag moeten jullie tegen de mysteryguest 
zeggen dat ze een mooie snor heeft als het een meisje is en als het een jongen is moeten 
jullie tegen hem zeggen dat hij mooie rondingen heeft. (pluspunten als jullie het zo boertig 
mogelijk doen) 
En nu le moment suprême waar jullie allemaal op te wachten zaten, de nieuwe megacoole 
inkleurprent van Meeegaaaa mindyyyyyy!!!! Pak deze ook maar ingekleurd mee tegen de 
volgende zondag! 

 


